VAARVROUW

ALS THUISBASIS

Op veel motorboten geldt een vaste rolverdeling, waarbij de man stuurt en de vrouw de
koffie schenkt. Maar het kan ook anders! In deze rubriek laten we vrouwen aan het
woord die zelfstandig varen. Wat is hun motivatie en wat zijn hun ervaringen?

Jelly Tuinstra groeide op in een watersportfamilie en vindt het belangrijk de passie voor
varen door te geven. Niet alleen aan haar kinderen, maar ook aan anderen.

YVONNE ZWAAN




Hat moat ean Mmool 1t zijin als Jelly Tuinstra het water

op gaat: een vrouw die met haar bescheiden lengte maar
net boven het stuur van haar robuuste stalen motorooot
uitkomt, varend met een 30 m* zelboot Iangszi en een ruo-

berboot erachter, "Miin motorboot s letterlijk mijn thuisba

sis" vertelt ze terwijl we aan boord van haar prachtige schip

zitten. "Sinds de scheiding met mijn ex-man woon K aan

boord, want het huis is me veel te groot in mijn eentje.’

Haar zoon (27) en dochter (26) groeiden op in het huis aan

het water in Ultwellingerga, waar het motarjacht, de zell

boot en bijboot aan de steiger liggen. Jelly verhuurt het huis

ouwd door haar

nu als vakantiewoning. Het schip werd ge

broer, Tierk Tuinstra van SK Jachtbouw. "Het is een one
*Tierk heeft het

off’, vertalt Jelly trots schip enkele jaren

geleden op maat voor ons gebouwd: een SK Gabrio met

een middenkuip, waar je blj mool weer heerlijk mea open

vaart alsof het een heel grote sloep is. Het schip past me

als een tweede huid en e kunt &r mat |@ DNk maa manoaw

man van min Zus Coby Eitze

vraren. De

ziin rekening genomen. Een heel familie

schilderweark voor

project dus!" Haar ex-man, die het schip destijds samen

maeat Jelly liet bol 1 zich op het water te kunnen ont-

spannen, Is inmiddels watersporter-af, "Hij vond het varen

wel leuk, maar was geen watersporter in hart en nieran
Voor mij ligt dat anders, onze hele familie is verslingerd aan

het varen, Zelfs mijn vader en moeder jl@ iInmiddels B85 an

81 jaar oud zijn - zellen nog!" Als ik het waler op ga, lig Ik

het liefst in de vrije natuur, Met de SK voor anker en dan

lekker zeilen, Voor mij is de combinatie van een motorboot

en zeilboot perfect.”

Varen Is voor Jelly onlosmakealijk verbonden met gezellig

heid, "Van vroeger ben Ik al niet anders gewend dan dat

het op het water zijn een famillegebeuren is. Ook nu ga ik

ar het liefst met familie en vrienden op uit. De gezelligheid

en verbondenheid die je op het water ervaart is uniek 20

per je elkaar heel anders kennen als je met elkaar zeilt, Hoe

weld op spannende situaties? Dat geeft
i

reageer j@ bipvoort

een exira dimensie aan de band die je met lemand hebt.”
i

Ook haar zoon en dochter werden van jongs af aan bij het

MARRETOER

Jelly Tuinstra is een veelzijdige watersporter die goed
kan varen en het ook nog heel leuk vindt om gasten aan
boord mee te nemen. In combinatie met haar organisa-
torische talenten inspireerde dit haar tot het oprichten
van haar eigen bedrijfje. Onder de naam ‘Marretoer” ver-
huurt Jelly Tuinstra haar riante SK Cabrio of 30 m? met
zichzelf als schipper voor geheel verzorgde dagtochten
over de Friese meren. Daarnaast geeft ze vaarlessen aan
boord van haar elgen motorboot, of desgewenst op de
boot van de cursist. Met name vrouwen die graag willen
leren manoeuvreren blijken volgens Jelly een vrouwe-
lijke vaarinstructour prettig te vinden, Wie graag de
fijne kneepjes van het zeilen leert, kan ook bij Marretoer
tarecht. Tuinstra verzorgt privézeillessen op maat in
haar 30 m?. Zelfs een match race tegen een andere 30 m?
kan worden geregeld!

Meer informatie: www.marretoar.nl

varen betrokken. *Mijn zoon groeide vanuit de optimist door

de splash en op zijn 15e voer hij al zelfstandig met dit
schip het Sneekermeer op.” Haar dochter is minder hard-

nekkig besmet geraakt met het watersportvirus, maar be

gint nu toch steeds meer de behoefte te Krijgen in de
weekenden het water op te gaan, "Je kunt een kind natuur-

lijk niet dwingen het varen leuk te vinden’, zegt Jelly. “Maar

ik zou het jammer vinden als ze er steeds meer afkeer van
zou krijgen. Het is toch leuk als e j@ passie voor de water

sport kunt doorgeven aan een volgende generatie,”
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Als vrouw alleen op het water krijgt Jelly veel reacties.
"Vooral leuke hoor", haast ze zich te zeggen. "Mensen zijn
bijvoorbeeld snel geneigd me te helpen. Je ziet het ook niet
vaak natuurlijk, vrouwen alleen achter het stuur van een
motorboot", erkent ze lachend. "Wel zie ik tegenwoordig
meer meisjes in flitsjes en andere kleine zeilboten dan vroe-

"

ger. Dat is een begin!" Volgens Jelly zouden meer vrouwen
het stuur pakken als ze zich zekerder aan boord zouden
voelen. "Je voelt je fijner als je weet hoe alles werkt. Onze
kinderen heb ik ook van jongs af aan alles mee laten doen,
totdat ze zelf wisten hoe ze de watertank moesten vullen,
aan moesten leggen en de roerkoning moesten smeren.
Zelfredzaamheid op het water is heel belangrijk." Veilig-
heidsregel nummer &één is volgens Jelly dat je weet hoe je
een anker uit gooit. "Je hoeft niet de sterren van de hemel
te kunnen manoeuvreren, maar als er zich een noodsituatie
voordoet moet je de boot voor anker kunnen leggen." Jelly
vertelt over een situatie jaren geleden, toen haar moeder en
dochter alleen aan boord waren. "Het anker sloeg los, wat
te doen! Gelukkig wist mijn dochter raad! Ze haalde het
anker op, gooide hem opnieuw uit en zo kwam alles goed."

Voor vrouwen die best uit dat vaste rollenpatroon aan
boord zouden willen stappen maar niet zo goed durven,
heeft Jelly bemoedigende woorden, "Het is fijn voor je zelf-
vertrouwen om te kunnen varen. Bovendien geeft het een

Jelly in haar bijboot. "Ik ben het liefst In de vrije natuur.”

Voor de familie Tuinstra is watersport aen famillegebeuren

kick om iets nieuws te leren. En het biedt je de mogelijk-

heid om eens zelfstandig met vriendinnen het water op te
gaan! Zoals met zo veel dingen geldt: oefening baart kunst,
De eerste stap is te leren het schip stil te leggen. Als je dat
onder de knie hebt, kun je jezelf in allerlei situaties redden
en tijd creéren om na te denken over de volgende stap.
Vervolgens werk je een goed doordacht programma af
waarbi| er stap voor stap nieuwe vaardigheden worden op-
gebouwd en je steeds vertrouwder raakt met de boot: hoe
reageert 'le op de stuurbewegingen, wat doet het schip als
ik een tikjie gas bij geef? Uiteindelijk zul je merken dat het
manoeuvreren veel gemakkelijker is dan de landvasten en
stootwillen doen, Wanneer zowel man als vrouw kunnen
varen, maakt dat het plezier dat je samen aan de boot be
leeft niet alleen een stuk groter, het is ook veiliger. Boven-
dien stelt het oudere echtparen in de gelegenheid langer
door te blijven varen. Raakt de een slecht ter been, dan
kan de ander het zware werk doen!"

Ondertussen stroomt het bloed bij Jelly waar het niet gaan
kan, Haar SK Cabrio ligt te koop en zodra die is verkocht,
wil ze een kajuitzeiliacht aanschaffen en daar mee rond-
zwerven, "Maar tot het zover is geniet ik van mijn comforta-
bele 'huis' op het water", aldus de sympathieke Friezin. W



